Jes. 56: 5 Ik geef hun in mijn huis
en binnen mijn muren een
gedenkteken en een naam (Yad

Vashem), beter dan zonen en
dochters; Ik geef hun een eeuwige
naam, die niet uitgeroeid zal worde

Israél - Pinkstergemeente Filade




ZIIMYJOosny



O Gen. 3: 15,16

O Openbaringen 12




1¢ teken

0 Vrouw > het ware Israél, de gelovigen vanaf het
begin

0 Zon & maan >

0 12 sterren > 12 discipelen, stammen

0 Zwanger > schreeuwt, barensnood, pijn!




2¢ teken

Grote vuurrode draak > rood => bloed
Draak = oude slang, duivel, satan

7 koppen = 7 bergen (17:9) = 7 koninkrijken

= alle macht en kracht verzamelt in het laatste
koninkrijk = hersteld romeins rijk

10 hoornen = 10 koningen met het beest

7 kronen = Koninklijke waardigheid

Het gaat erom wat er ‘achter’ dat rijk schuilt
gaat, namelijk de draak!




Vrouw tegenover De draak

Gen. 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen
u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad;

Altijd vijandschap, altijd strijd

Doel van de draak = vernietiging van de vrouw

Waarom??




O Gen. 3:15...dit zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de hiel vermorzelen.

0 Het gaat om het Zaad van de vrouw!

O 12:4 En de draak stond voor de vrouw, die

baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard
had, dit te verslinden.




O 12: 4 En zijn staart sleepte een derde van de
sterren des hemels mede en wierp die op de
aarde.

O Jes. 9:14 Toen sneed de HERE op een dag van

Israel kop en staart, palmtak en riet af. 15 De
oude en aanzienlijke, die is de kop, en de
profeet die leugen onderwijst, die is de staart.

2 Thess. 2:9 hem, zeg ik, wiens toekomst is
naar de werking des satans, in alle kracht, en
tekenen, en wonderen der leugen;




O S5 En zij baarde een zoon, een mannelijk
wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een
ijjzeren staf; en haar kind werd plotseling
weggevoerd naar God en zijn troon.

Psalm 2: 7 q Ik wil gewagen van het besluit
des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt
gij; Ik heb u heden verwekt.

8 Vraag Mijj en Ik zal volken geven tot uw
erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren
knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.




0 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar
zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij
daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden
zou worden.

13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was

geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het
mannelijke kind gebaard had.

17 En de draak werd toornig op de vrouw en
ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen
van haar nageslacht, die de geboden van God
bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

1260 dagen = 42 maanden = 3,5 jaar = een tijd
en tijden en een halve tijd = een halve (jaar)week




Geboorte en Vrouw

vlucht naar
de woestijn

hemelvaart gemeente
Jezus

Hoeveel bergtoppen zie je?




Jes. 66:7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij
gebaard; voordat de weeen haar overvielen,
heeft zij een zoon ter wereld gebracht.

Romeinen 11:30 Want evenals gij eertijds aan
God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming

hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,

31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam
geworden, opdat door de u betoonde
ontferming ook zij thans ontferming zouden
vinden.

32 Want God heeft hen allen onder
ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen
allen te ontfermen.




